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Inleidend woord: Een andere kijk

Het is meestal erg verfrissend om van tijd tot tijd eens iets anders
te doen dan je gewend bent. Het maakt even los van de gewone
gang van zaken. En vaak blijkt dan ook hoezeer je daarmee
samenvalt. Door iets anders te doen schep je afstand en ruimte,
soms ook een breder perspectief en een wat andere kijk op de
dingen.

De wereld is groter en meer divers dan ons eigen private bestaan.
De afgelopen tijd lijkt ons leven wel wat kleiner geworden. We zijn
sterk aangewezen op onszelf en de kleine kring om ons heen. We
werken veel thuis, of zijn meer dan voorheen aan huis gekluisterd,
we spreken wat mensen, zien een paar vrienden en/of
(klein)kinderen, appen met hen, doen een paar boodschappen (of
laten die ook bezorgen), sporten wat, gaan naar de kerk als het
kan, ontspannen met hobby/tv/netflix/gamen, koken, eten en
slapen. Leven in beperking.

Ik kan me zo goed voorstellen dat jonge en oudere mensen er zo
langzamerhand wel eens uit willen, iets anders, een ander uitzicht
dan de wereld uit het raam van je studeer-/werkkamer, dan de
hemel door het veluxraam van je zolder. Aan plekken en ervaringen
die je weer een ander zicht op je leven en je toekomst geven. De
verkopen van caravans en campers zijn fors gestegen, zodat
mensen hun cocon kunnen meenemen naar die plekken waar het
veilig is: Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italié. Er wordt weer
gevlogen naar Majorca, Griekenland, Kroatié. Velen hebben ervoor



gekozen om het uitzicht te verplaatsen in eigen land, een andere
omgeving en toch thuis. Maar allen verlangen zij ernaar om er even
uit te zijn. Even iets anders om de zinnen te verzetten. Nieuwe
energie, een frisse wind door de haren en gedachten. Om te
ervaren dat er meer is aan het leven dan de dagdagelijkse gang
van zaken.

Het is fijn om op andere manier aangesproken te worden, zodat er
ook andere kanten van je persoon belicht worden._In mijn ervaring
gebeurt dat ook dichterbij huis in een museum, bij een tentoonstel-
ling, door kunst die je kader bevraagt alleen maar door zich te
tonen en je te laten kijken. Het doorbreekt je gewone blik en opent
een andere kijk op de wereld. Het brengt je denken in beweging en
ook je hart.

Zo had ik een indrukwekkende ervaring toen we, een poosje
geleden alweer, in het Fries Museum waren in Leeuwarden bij een
tentoonstelling gerelateerd aan water. Voor het betreden van de
expositie was er een video-installatie boven de ingang. Ik kon het
toen niet zo goed horen en ik heb pas kort geleden alle gegevens
achterhaald.

De video betreft de vele mensen die over de Middellandse Zee naar
een beter uitzicht op leven dobberen. Hij is in 2016 gemaakt naar
aanleiding van de sloop van zo’n honderd houten boten en bootjes
die op de kust van Sicilié zijn aangeland. De video is vooral een
aanklacht tegen de harteloze traffickers die (veel) geld verdienen
aan de viluchtelingen die zij in wrakke boten de zee op sturen. Het
toont een enorm sloopwerktuig dat er uit ziet als een Tyranno-
saurus met een kop en een muil om te kraken en te vermalen.
Maar dit stalen gevaarte is nu juist verontwaardigd, en ontroerd
zingt het een protestlied. Het is de moeite waard om te bekijken en
te ervaren.

De video is gemaakt door Broomberg en Chanarin (ed. 2017) en te
zien op YouTube onder de titel The Bureaucracy of Angels. Het lied
dat gezongen wordt is van Rosa Balistreri, een Siciliaanse zangeres
met een zeer bijzondere stem, die in armoede is geboren. Het is in
dialect en de titel is Terra ca non senti. Hieronder vind je mijn
vertaling ervan:



Land dat je niet hoort

Vervloekt het moment
waarop ik mijn ogen opende in de wereld,
in deze hel.

Deze twintig jaren van lijden,
het hart voortdurend in oorlog,
nacht en dag.

Land dat je niet hoort, dat je niet wilt begrijpen,
dat je niets zegt,
terwijl het me ziet sterven.

Land dat niet tegenhoudt
wie wil vertrekken
en je niets biedt

om je terug te doen keren.

Je huilt...een wiegeliedje, ach!
Vervioekt...al deze jaren,
het hart voortdurend in oorlog,
nacht en dag.
Vervioekt die jou bedriegt
met een belofte van licht
en broederschap.

(Rosa Balistreri, Licata 1927-1990 Palermo)

We kunnen in onze wereld eenvoudigweg niet langs elkaar heen
leven. Wat elders gebeurt heeft gevolgen voor ons leven hier en
wat wij doen heeft consequenties voor mensen die elders leven. We
hebben maar één wereld, één aarde die we delen en waarvoor we
verantwoordelijkheid dragen. Allen willen uitzicht op toekomst en
verlangen naar vrede, geluk en levensmogelijkheden. Wij evenzo
als zij. Ver weg en dichtbij bestaan eigenlijk niet meer in onze
wereld. En ook steeds minder wij en zij. Het gaat steeds meer om
ons samen. Mogen nieuwe ervaringen die kijk versterken.



Jullie allen een hele mooie zomertijd gewenst.
rector Ward Cortvriendt

KERKDIENSTEN LEBUINUSKAPEL

Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1¢ zondag van de maand houdt de Evangelisch-Lutherse Gemeente kerkdienst
met H. Avondmaal in de Lebuinuskapel: in de kerkdienst van zondag 1 augustus
10.30 u is ds. Nico Pronk de voorganger, en de zang staat onder leiding van
cantor Gerrit Baas. Aanmelden voor zaterdag 31 juli met een mailtje naar
f.a.vandijk@utwente.nl of naar baas.gerrit@hetnet.nl

Kerkdienst zondag 8 augustus 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 14 (B-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt

Lector : Marjolein Driesen (1¢ + 2°¢)
Cantores : Toon 't Hoen en Alp Buitelaar
Deurwacht : Mieke Cortvriendt-Smudde
Collectes : 1° OKK-Ned + Statie 2° Honoraria

(digitaal overmaken heeft de voorkeur )
Aanmelding (verplicht) : tot vrijdag 6 augustus 18.00 u
via pastoor@twente.okkn.nl of app 06 83986760

Kerkdienst zondag 22 augustus 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 16 (B-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt

Lector : Marianne Sloot (1¢ + 2°)

Cantores : Toon 't Hoen en André Zandbelt

Deurwacht : Mieke Cortvriendt-Smudde

Collectes : 1° OKK-Ned + Statie 2°¢ Statie Twente

(digitaal overmaken heeft de voorkeur )

Aanmelding (verplicht) : tot vrijdag 20 augustus 18.00 u
via pastoor@twente.okkn.nl of app 06 83986760
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De dagen van ons leven

Op 2 augustus viert Wim de Rijk zijn verjaardag. Op dezelfde dag is
ook Maarten Driesen jarig. Zijn moeder Marjolein is op de 18¢ jarig.
Op 29 augustus is Harald van der Werff jarig. En op die dag ook
mevr. Peperkamp-van der Leden.
We wensen allen een mooie verjaardag en geluk en zegen voor het
nieuwe levensjaar.

rector Ward Cortvriendt

Een nieuwe Groene Kerkgemeente in Hengelo

Op de site www.groenekerken.nl is te lezen dat de beweging van
parochies en kerkgemeentes die zich actief inzetten voor
verduurzaming in eigen gelederen, dit jaar 10 jaar bestaat.

Er hebben zich sindsdien al 330(!)kerkgemeentes aangemeld als
Groene Kerk. Door het schildje ‘groene kerk’ bij de voordeur te
plaatsen, verplichten deze parochiegemeenschappen zichzelf om
stapsgewijs werk te maken van verduurzaming, elk jaar één ferme
stap. Dat kan het inkoopbeleid voor kerk en keuken betreffen, of de
manier waarop de gemeenschap haar geld beheert. Het gaat over
een goed afvalbeleid of de aanschaf van duurzame materialen. Het
gaat over de keuze van hout bij een verbouwing van de kerk of
kerkzaal, of de aanschaf van zonnepanelen op het dak.

Het is inspirerend om www.groenekerken.nl eens op te slaan.
Daar zie je meteen de zes gebieden van het parochieleven waarop
kerken hun aandacht richten. In de Toolkit (= gereedschapskist)
zijn tal van handvatten te vinden om dingen op te pakken. Want
hier vind je beschreven hoe de ene parochie dit en de andere
gemeente dat ter hand heeft genomen om te verduurzamen, én
hoe dat concreet in zijn werk is gegaan. Juist kerken weten zich
daarbij geinspireerd vanuit de zorg voor schepping en milieu zoals
die vanaf de eerste hoofdstukken van Genesis aan mensen is
opgedragen en toevertrouwd.
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Deze week staat op die site ook gemeld dat onze Hengelose
nabuurkerk zich onlangs heeft aangemeld als groene kerk:
PKN Hengelo in de Waterstaatskerk aan de Deldenerstraat.

Het deed me goed om dit te lezen. Ik las daar ook dat de
Werkgroep Groene Kerk van PKN Hengelo van plan is om
binnenkort een insectvriendelijke kerktuin aan te leggen, en dat
ze een gebedsdag voor de zorg van de schepping gaat organiseren.
Goed om te weten. Dat zou iets kunnen zijn om ons - kleine statie
die we nu eenmaal zijn - bij aan te sluiten.

André Zandbelt

Klimaat verstoord en op drift

In éénzelfde journaal worden deze zomer soms berichten gemeld
over extreem veel natuurbranden in droge gebieden van Canada en
Californié naast extreme wateroverlast elders, zoals in Duitsland,
Belgié, ons eigen Limburg en tal van andere gebieden in de wereld.
Het klimaat dat immers het levensweb is van mens en dier, ja van
de hele levende natuur, blijkt in toenemende mate verstoord te zijn
geraakt. Niet in het minst door de mensen die van die natuur deel
uitmaken, aan wie dat alles was toevertrouwd om ervan te genieten
en er zorg voor te dragen.
Op een kooravond van mijn koor droeg vorig jaar een koorlid een
eigengemaakt gedicht voor naar aanleiding van dit soort berichten.
Met haar toestemming geef ik het hieronder nog eens een plek.
André Zandbelt



De Schepper en Zijn schepping

De Schepper maakte uit één stuk
de mens, een man en vrouw.
Zij bouwden, werkten, zongen,
speelden, vrijden, vochten,
en veel meer...

De Schepper keek eens om zich heen en
zag tot grote schrik
dat alles niet meer liep zoals hij wou.
De aarde was in rep en roer:
men deed en liep en
vluchtte her en der de wereld door,
te land , ter zee en in de lucht.
Zo ging er meer dan moog’lijk was, teloor.

Met handen in het haar en
schuddend met het hoofd dacht Hij:
heb ik een fout gemaakt,
een misrekening misschien ?

Was 't handwerk toch niet goed,
of mijn gemaakt bestek niet goed bezien ?
Mijn aandacht toch verslapt ?

Wat nu...?

De mens is bijna goddelijk gemaakt
en dat is nu de clou.
Hoogmoedig stapt ze door het land
bereddert, ploegt en rijdt en doet.
Zoals je het nu bekijkt,
gaat alles naar de mallemoer.
Tenzij, ja,

ja tenzij.....

Zal het nog lukken met het roer iets bijgesteld ?
of moet het helemaal om ?
Wij zijn aan zet,
dus.....aan het werk.

Ans Pinxteren-de Hoop
Almelo,2019



COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN

Kerkcentrum ST. LEBUINUSKAPEL <groene kerk>
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Rector pastoor E. Cortvriendt tel. 06 839 867 60
Schaapskamp 8 3849 PS Hierden

e-mail: pastoor@twente.okkn.nl

Secretariaat statie-bestuur
Alp Buitelaar tel.: 06-22661130
Dr.van der Sluisstraat 12 7482 XS Haaksbergen
e-mail: alpbuitelaar@planet.nl

Penningmeester / administrateur statie-bestuur
Alp Buitelaar tel.: 06-22661130
e-mail: alpbuitelaar@planet.nl

Lebuinus Kompas redacteur
André Zandbelt tel. 0546 815313
e-mail : a.zandbelt@planet.nl

Huishoudelijk beheer
Heima Sleurink tel. 074 291 38 56
e-mail : heima49@live.com

Website beheer Harald van der Werff
harald.vanderwerff@gmail.com

Reservering kapel/zaal
André Zandbelt tel. 0546 815313
e-mail : a.zandbelt@planet.nl

Bankrekening Statie: NL 77 RABO 0179 162 713
OKN t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website OKK Statie Twente www.twente.okkn.nl
OKK Nederland www.oudkatholiek.nl
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